SCRABBLEWEEKEND BLANKENBERGE 2024 (verslaggeving Jan Cornet)

Van vrijdag 15 t/m zondag 17 maart 2024 jl. vond in het hotel Floreal te Blankenberge
reeds voor de 10de maal het Ypsilon Heist-scrabbleweekend plaats onder kundige
leiding van Bertrand en eeuwige toeverlaat Nadine, bijgestaan door Paul en Nana, die
net als in de recent voorgaande edities de taak van wedstrijdjury op zich namen.

De aangename herinneringen aan mijn vorige deelnames indachtig (het grote
luxehotel met prima overnachtingsfaciliteiten tegen een democratische prijs, het
leuke gezelschap, de heerlijke maaltijden, de professionele organisatie, enz.) en in de
wetenschap dat Bertrand had aangekondigd dat het weleens de laatste keer kon zijn,
zou ik deze decenniumeditie niet aan mijn neus laten voorbijgaan.

De hartelijke ontvangst op vrijdag om 17u45 beloofde in elk geval al veel goeds: in zijn
gekende, vlotte stijl schetste Bertrand via een uitvoerige Powerpoint-presentatie een
overzicht van de voorbije 9 scrabblehappenings en stelde hij met zichtbaar genoegen
het stijgend succes van zijn geesteskind vast. Niet minder dan 45 scrabbelaars,
vergezeld van 3 niet-scrabbelaars, hadden zich immers voor de huidige editie
ingeschreven! Tel daarbij de 4 stuwende krachten van het evenement op (zie
hierboven voor hun namen), en we kwamen aldus aan een gezellige bende van 52
personen. Normaal gezien zou ook scrabblespeelster Tina Verdonckt van de partij zijn
geweest maar helaas diende zij op de valreep verstek te geven omwille van
gezondheidsredenen. Door die late afzegging kon zij jammer genoeg niets van het
inschrijvingsgeld recupereren. Van de weeromstuit stelde Bertrand voor om één van
de 6 hoofdprijzen, met name een waardebon ten bedrage van 200 €, dewelke
gedurende 1 jaar recht geeft op een weekendverblijf in één van de hotels van de
Floreal-keten, aan de onfortuinlijke Tina te schenken. Zonder enig bezwaar stemden
alle aanwezigen in met deze genereuze suggestie van Bertrand.

De 4 scrabblepartijen zouden traditioneel doorgang vinden op vrijdagavond,
zaterdagmorgen en -avond alsook op zondagochtend en zouden bestaan uit 2
klassieke partijen, 1 blancoscrabble en 1 allesafwedstrijd. Voor een overzicht van de
gespeelde wedstrijden, gelegde solo's of soloscrabbles, behaalde resultaten, enz.
verwijs ik jullie graag naar de website van Ypsilon Heist of, in de nabije toekomst, naar
de NTSV-website. Vermeldenswaard is dat Bertrand opnieuw voor de gekende
"hersenkraker" had gezorgd: zo diende er in elke partij tussen de beurten door te
worden gezocht naar een 15-letterwoord en, geloof me vrij, deze waren niet van de
poes (woorden als “cooljazzpionier” en “brahmapoetrakip” schieten mij hier alsnog te
binnen). Leuke bijkomstigheid: de 4 opgaves werden door 4 verschillende personen
“gekraakt” en die mochten daarvoor een presentje in ontvangst nemen.



Laten we echter niet uit het oog verliezen dat er niet enkel scrabbleactiviteiten op het
menu stonden. Zaterdagnamiddag na de lunch was er voor de geinteresseerden een
flinke wandeling van om en bij de 10 km in en rond Lissewege voorzien. De personen,
die hieraan niet konden of wensten deel te nemen, konden zich opgeven voor het
gebruikelijke minigolftornooi, onder auspicién van Paul, of eenvoudigweg van een
vrije namiddag genieten. Persoonlijk had ik reikhalzend uitgekeken naar de
wandeling: Lissewege, tevens gekend als "het witte dorp" wegens de aanwezigheid
van de overwegend pittoreske, witte huisjes, staat geboekstaafd als één van de 10
mooiste dorpen van Vlaanderen en het zou die reputatie meer dan waarmaken...

Leuke blikvanger tijdens onze wandelroute was onder andere het vervaarlijk uitziende
standbeeld in het dorpscentrum van Lisseweges bekendste inwoner, Willem van
Saeftinghe, een historische figuur die een vooraanstaande rol heeft gespeeld tijdens
de Guldensporenslag in 1302 (nota van de redactie, in het bijzonder voor de
Nederlandse deelnemers: op 11 juli 1302 vond te Kortrijk op de Groeningenkouter
een veldslag plaats tussen de Klauwaards (= de Vlamingen) en de Leliaards (= de
Fransen), die, gelet op het numerieke overwicht van het Franse leger, tegen alle
verwachtingen in, uitmondde in een klinkende overwinning aan Vlaamse zijde; 11 juli
wordt daarom nog steeds elk jaar gevierd als Vlaamse feestdag) door graaf Robert Il
van Artesié, aanvoerder van het Franse leger, van zijn paard te sleuren, waarna deze
door andere strijders werd afgemaakt. Onderweg werd ook de prachtige abdij Ter
Doest, gesticht in de 12de eeuw, met een bezoekje vereerd. Aan die abdij was een
indrukwekkend grote schuur verbonden, die op miraculeuze wijze door al die eeuwen
heen van brand bespaard is gebleven en waarin tot op de dag van vandaag jaarlijks
nog klassieke concerten worden georganiseerd. Een expositie van onder andere
enkele bronzen standbeelden van prachtig vrouwelijk naakt in diverse grootte
versierde eveneens het erf van de abdij Ter Doest (zie hiervoor de veelvuldig,
enthousiast getrokken foto's :-)). Terug aangekomen in Lissewege liepen we ook nog
even de majestueuze Onze-Lieve-Vrouw-Bezoekingskerk binnen, die ooit werd
gebruikt als bedevaartsoord. Vroeger was Lissewege namelijk een tussenstation voor
pelgrims uit het noorden, op weg naar Santiago de Compostella en om die reden
komen er in het gemeentewapen van Lissewege nog altijd 3 Sint-Jakobsschelpen voor.

Sta me toe nog even uit te weiden over 2 " faits divers " die zich tijdens de wandeling
hebben voorgedaan. Floris van Ouwerkerk, op dit moment ongetwijfeld de sterkste
scrabblespeler op Nederlandse bodem, nodigde Bertrand en steller dezes onderweg
uit om het anagram te ontwarren dat in zijn volledige achternaam verscholen zit en
dat gekend is als een Nederlandse locatie. Na enig denkwerk en met vereende
krachten konden we hem de oplossing aanreiken: VROUWENAKKER, een, waarlijk,
bestaand gehucht van 110 zielen in de provincie Zuid-Holland. Daarnaast werden we
tijdens ons traject verrast door een stukje drassig en modderig landschap, dat mij
door de voormelde naam Willem van Saeftinghe onwillekeurig aan het Verdronken
Land van Saeftinghe deed denken en jawel hoor, er bestaat een connectie: het blijkt



namelijk dat het Verdronken Land van Saeftinghe in de 12de eeuw regelmatig door
overstromingen werd geteisterd en daarom in de 13de eeuw ingepolderd werd onder
het beheer van de abdij Ter Doest (zie hierboven), alwaar Willem van Saeftinghe
enkele jaren van zijn leven als lekenbroeder heeft doorgebracht.

Na deze lange, mooie en verkwikkende wandeling was de honger goed aangescherpt
zodat de maaltijd op zaterdagavond voortreffelijk heeft gesmaakt. Nadien moest er -
met de nodige moeite - de focus worden gelegd op de 3e scrabblepartij, gevolgd op
het einde van de avond door muziek voor jong en oud. Diverse scrabbelaars,
waaronder het gehele organisatieteam, achtten de tijd rijp en demonstreerden op de
dansvloer dat ze over nog heel wat andere kwaliteiten dan scrabbelen beschikten.

Zondagnamiddag vond dan de proclamatie plaats. Intussen had Lien Coenen, de
schoondochter van Bertrand en Nadine en zelf ook fervent scrabbelaarster, ons
tijdens het middagmaal vervoegd en had zij zich vrijwillig van de taak gekweten om
vooreerst een paar memorabele groepsfoto's te trekken. Tijdens de prijsuitreiking
deed zich een primeur voor: zowel de 1ste plaats als de 3de plaats werd door 2
personen ingenomen - respectievelijk door Floris van Ouwerkerk en mezelf met 9
plaatspunten enerzijds en door Rudi Franckaert en Frank Jolie met 23 plaatspunten
anderzijds. Gelet op het feit dat er vooraf niet was bepaald welk afscheidingscriterium
er zou worden gehanteerd bij gelijke stand, werden er in dit geval - enigszins terecht -
figuurlijk 2 gouden en 2 bronzen medailles uitgereikt. Felicitaties zijn ook aan de orde
voor de knappe prestatie van Godelieve Saenen, met een 6de plaats de beste dame
van dit scrabbleweekend, die er bovendien in was geslaagd om te midden van al het
aanwezige scrabblegeweld 1 van de 4 scrabblepartijen naar haar hand te zetten.

Vijf personen keerden met een gelukzalige glimlach huiswaarts nadat zij de 5 overige
waardebonnen ten bedrage van 200 € voor een weekendverblijf in Floreal in de wacht
sleepten, met name, Betty Fonteyn, Marc Voet, Floris van Ouwerkerk, Ann Defour en
Frank Jolie. Tot slot werd de organisatie zelf met een aantal geschenken in de
bloemetjes gezet, als blijk van appreciatie voor hun onbaatzuchtige en niet aflatende
inspanningen om het ganse evenement in goede banen te leiden.

Zo komt er na deze 10de editie een einde aan een heerlijk stukje
scrabblegeschiedenis of ... misschien toch niet ? Bij een gunstige ontwikkeling van
privé- omstandigheden laat Bertrand althans de deur op een kier open en sluit hij een
11de editie niet helemaal uit. In ieder geval hopen alle aanwezigen op deze

jaargang vurig dat die er doorkomt !



